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 Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Wi Hem kent is nooit meer alleen“

En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, 
tot aan de voltooiing van deze wereld.

Mattheüs 28:20

Soms kunnen we ons eenzaam voelen op onze levensreis, zelfs wanneer we omringd zijn door 
vrienden, liefde  en zorg. Dat komt doordat er noden bestaan, diepe noden van de ziel, verlangens 

en gevoelens die niet goed onder woorden gebracht kunnen worden. Soms zijn het grote dingen, maar 
vaak ook juist heel klein, zodat wij het ook zelf nauwelijks door hebben. Het zijn dingen die we niet goed 
met anderen kunnen delen. Anderen zouden ons niet begrijpen; sterker nog, vaak weten we zelf niet 
eens hoe we met zulke emoties om moeten gaan. 
En zo huist er in ieder van ons een stille wereld van gedachten en emoties, zo verfijnd en zo verborgen, 
dat we ze zelf nauwelijks kunnen verwoorden. Dat is eenzaamheid. Het is die onuitgesproken 
binnenkant van het menselijk hart en ieder mens kent het. Ook die vrolijke Frans die altijd luidkeels zijn 
aanwezigheid kenbaar maakt of die persoon die alles zo goed onder controle lijkt te hebben en overal 
een antwoord op heeft. Diep van binnen is iedereen klein, kwetsbaar en vaak heel eenzaam. Daar kwam 
de Heer voor. Om dat probleem weg te nemen stierf Jezus aan het kruishout. Daarom hoeven wij nooit   
werkelijk alleen te zijn.
   Er is er Eén die ook de diepste en best gecamoufleerde fluistering van onze ziel verstaat,
   Die de diepte van ons gemis kent, die altijd bij ons is.
   Dat is Gods belofte aan al Zijn kinderen. “Mijn lieve kind, Ik verlaat je nooit. Ik sluimer of slaap niet en Ik 
begrijp de verwarring, de eenzaamheid en de onzekerheid diep in je hart.”
   De mens die door Hem gekend wordt kan rekenen op die belofte. Hij gaat met je mee. Hij draagt je als 
je zelf niet meer lopen kunt en omringt je met een trouw die nooit faalt.
De vraag is of jij Hem ook kent en werkelijk van Hem bent doordrongen?
Wie leeft in Zijn nabijheid, ziet Hem in alles, rekent met Hem in alles,
en vertrouwt Hem zelfs de schuilhoeken van het hart toe.
Dan verdwijnt de eenzaamheid.
Wie Hem kent, is nooit meer alleen. 
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