De lege kooi

Op een dag was een man een wandelingetje aan het maken toen hij in de verte een opgeschoten jongen zag
aankomen die een roestige, oude vogelkooi meedroeg. Toen de jongen naderbij was gekomen vroeg hij hem wat er
in de kooi zat.

“Och, drie ouwe vogeltjes. Die neem ik mee naar huis om wat lol mee te trappen. Ik ga ze goed opjutten, hun
veertjes eruit trekken en dan zul je wat zien. Dan gaan ze vechten, dat is pas gaat”

“En als de lol er af is? Wat doe je dan met die beestjes?” vroeg Thomas.

“Dan voer ik ze aan mijn katten. Dan hebben die er ook nog wat aan.”

Thomas dacht even na en zei toen: “Hoeveel vraag je voor die vogeltjes?”

“Hoeveel ik voor die vogels vraag?” antwoordde de jongen ongelovig. “Die zijn niets waard meneer. Gewoon een
paar stomme vogels. Daar heb je niets aan. Ze zingen niet eens en zijn nog lelijk ook.”

“Hoeveel moet je voor die vogeltjes hebben?” vroeg de man nogmaals.

De jongen keek Thomas eens goed aan. Je kon hem zien denken: “Die vent is gestoord!” en zei toen: “10 Euro.”
De man pakte zijn portefeuille, trok er een biljet van 10 uit en gaf het aan de jongen. De vogelkooi werd hem
overhandigd. Toen rende de jongen snel weg voor het geval dat die man zich zou bedenken.

Op een grasveldje met een grote boom in het midden, opende de man de kooi en liet de vogeltjes vrij. Het is een
illustratie van het Evangelie. Op zekere dag waren Jezus en Satan aan het praten. “Ja, dat had je niet gedacht he”,
grijnsde Satan. “Heb ik me daar even de hele wereld vol met mensen gevangen. Ik had een goede valstrik voor ze
neergezet en ze zijn er allemaal ingetrapt”

“Wat ga je met ze doen?” vroeg Jezus.

“Ik ga lol met ze trappen’, schepte Satan op, met een kwaadaardig lachje. “Ik ga ze leren hoe ze moeten liegen en
stelen. Dan gaan ze vechten en maken ze elkaar dood. Dat wordt pas lachen.”

“En als je daar mee klaar bent, wat ga je dan met ze doen?” vroeg Jezus weer.

“Dan dood ik alle mensen die nog in leven zijn.” zei Satan trots.

“Hoeveel moet je voor die mensen hebben?” vroeg Jezus.

“Hebben? ...Voor die mensen? Die wil je niet hebben. Waardeloos zooitje is het. Die haten je alleen maar. Die
bezorgen je alleen maar een hoop last en een gebroken hart. En ze zullen je uiteindelijk ook nog vermoorden. Nee,
daar heb je echt helemaal niets aan” “Hoeveel?”, vroeg Jezus opnieuw.

Satan keek Jezus honend aan en sprak: “Je leven!”

“Afgesproken’, zei Jezus. “Verkocht!”

En Jezus...? Die heeft meteen betaald.




