
                Nummer 17-16
Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Wat is Zijn naam?
Je gelooft in God? Prima, maar wat is zijn naam? Dit is in wezen de vraag van elk menselijk hart. Het welzijn van een 
land, organisatie of groep hangt altijd af van het karakter van de leiders. Ook het welzijn van het universum hangt af 
van de Schepper die dat universum heeft voortgebracht. Het geluk van de mensen die er wonen is verbonden met 
het karakter van hun Schepper. Als de God die ons geschapen heeft een goede God is, dan moet alles noodzake-
lijkerwijs goed voor ons zijn, omdat een goede God alleen maar goede dingen kan voortbrengen. Maar als Hij een 
slechte God is, of een zorgeloze God, of een onvriendelijke God, dan kunnen we er niet zo zeker van zijn dat iets 
goed is en kunnen we nergens vrede of troost vinden.De ware grond voor vrede en troost is alleen te vinden in het 
soort God dat we hebben. Daarom moeten we eerst uitzoeken wat Zijn naam is, of met andere woorden, Zijn karak-
ter. Kortom, wat voor een God is Hij? Toen de kinderen van Israël daarom vroegen: “Wat is zijn naam?” bedoelden 
ze: “Wie en wat is deze God waarover je spreekt? Wat is zijn karakter; wat zijn Zijn eigenschappen; wat doet Hij? 
Wat voor een wezen is Hij?”
   De psalmist zegt: “De naam van de Heer is een sterke toren, de rechtvaardige rent ernaartoe en is veilig.” “Zij die 
uw naam kennen, zullen op u hun vertrouwen stellen.” God zelf gaf het antwoord op deze vraag aan de Israëlieten 
in Exodus 3. “En God zei tot Mozes: “Mijn naam is IK BEN. Zeg tegen de Israëlieten: ‘IK BEN heeft mij gestuurd.’
Deze woorden drukken eeuwigheid en onveranderlijkheid van bestaan uit; het allereerste element dat nodig is in 
een God op wie men kan vertrouwen. Niemand van ons kan vertrouwen op een veranderlijke God. Hij moet gisteren, 
vandaag en voor altijd dezelfde zijn als we vrede of troost willen hebben.
   Maar wat houdt dit “Ik ben” in? Ik geloof dat het alles omvat waar het menselijk hart naar verlangt en wat het nodig 
heeft. Deze onvoltooide naam van God lijkt mij een blanco cheque, ondertekend door een rijke vriend, die ons deze 
volmacht geeft om te worden ingevuld met wat we maar willen. Elke eigenschap van God, elke openbaring van Zijn 
karakter, elk bewijs van Zijn eeuwige liefde, zijn allemaal invullingen van dit onvoltooide “Ik ben”.
   God vertelt ons door alle bladzijden van Zijn Boek heen wat Hij is. “Ik ben alles wat mijn volk nodig heeft. Ik ben 
hun kracht; Ik ben hun wijsheid; Ik ben hun gerechtigheid; Ik ben hun vrede; Ik ben hun redding; Ik ben hun leven; 
kortom, ik ben hun alles.” Daarom is dit de meest troostende naam die het hart van de mens kan bedenken, omdat 
het ons toestaat er zonder enige beperking aan toe te voegen wat we ook maar nodig hebben.
Maar als onze harten vol zijn van onze eigen ellendige “Ik ben”, dan hebben we geen oren om Zijn heerlijke, ziels-
bevredigende “Ik ben” te horen. We zeggen: “Helaas, ik ben zo’n arm, zwak schepsel”, of “Ik ben zo dwaas”, of “Ik 
ben nergens goed voor,” of “Ik ben zo hulpeloos”; en we geven deze zielige “Ik ben” van ons als de reden van de 
ellende en het ongemak van ons godsdienstige leven.
   Als je een christen bent die maar weinig vreugde ervaart, dan is God de enige die je echt kan helpen. Het gaat 
erom dat je God waarlijk leert kennen. Als je Hem eenmaal kent, is Christus absoluut onweerstaanbaar. Je kunt er 
niets aan doen dat je op Hem vertrouwt, net zomin als je het niet kunt helpen dat je ademhaalt. Zijn buitengewone 
lieflijkheid neemt alles op sleeptouw. Hoe groot is de onbeschrijflijke liefde van God voor ons, Zijn kleine volk! 

                                                                                                                                                                Door Hannah Withall Smith


