Wanneer Zijn stem de storm tot rust bren

Jezus sprak Zijn belofte van vrede uit, vlak voordat de ultieme storm zou losbarsten. Hij stond op het punt verra-
den, gearresteerd en gekruisigd te worden, en toch sprak Hij over het achterlaten van Zijn vrede voor Zijn discipel-
en. De vrede die Jezus ons wil schenken is geen kwetsbare, tijdelijke rust, maar een diepe, standvastige, boven-
natuurlijke vrede die niet wordt verstoord door omstandigheden of emoties. Diezelfde vrede biedt Hij ons ook
vandaag aan. Hij spreekt niet over een abstract of vaag idee, maar over een levend geschenk van de opgestane
Christus, die naast ons staat, midden in alles wat wij doormaken. Het is veel meer dan een gevoel.

Jezus deelt Zijn eigen vrede met ons; de vrede die Hem in staat stelde het kruis te dragen. Hoe anders is de vre-
de van de wereld. Die is voorwaardelijk en breekbaar. Zijn vrede is geworteld in wie Hij is, bevestigd door het kruis
en gegarandeerd door Zijn opstanding. Die vrede hoef je niet zelf te produceren door jezelf te dwingen rustig te
blijven, wanneer alles om je heen dreigt te bezwijken. Deze vrede ontvang je door geloof. Romeinen 5:1 leert ons
dat wij, gerechtvaardigd door het geloof, vrede hebben met God door Jezus Christus. De grootste strijd is voorbij:
God is niet tegen je, maar voor je. En als die strijd is beslecht, staan ook alle kleinere stormen onder Zijn gezag.

Jezus ontkent niet dat er redenen zijn om onrustig te worden, maar Hij zegt: “Laat uw hart niet verontrust zijn.”
Je kunt de golven niet stoppen, maar je kunt wel kiezen waaraan je je hart toevertrouwt. Gods vrede bewaakt ons
hart wanneer we onze zorgen in gebed bij Hem brengen. Die vrede verklaart niet altijd waarom je problemen hebt,
maar beschermt je er middenin. “U bewaart volkomen vrede wie op U vertrouwt.” (Jesaja 26:3) Telkens wanneer je
je zorgen in gebed bij God brengt en je angst vervangt door Zijn Woord, waakt Zijn vrede over je hart.

Jezus wil niet alleen dat je Zijn vrede ervaart, maar ook dat je haar meebrengt waar je ook komt. “Laat de vrede
van Christus heersen in uw hart.” (Kolossenzen 3:15) Dat betekent dat niet je emoties of omstandigheden de leid-
ing nemen over je leven, maar Zijn vrede. Die keuze beinvloedt hoe je spreekt, werkt en met conflicten omgaat.
In een wereld vol onrust en verontwaardiging valt een kalm, Christusgericht hart op. “Wees stil en weet dat Ik God
ben.” (Psalm 46:10) Stilte is geen passiviteit, maar overgave. En terwijl je dat doet, troost Zijn vrede je niet alleen;
ze getuigt ook stilletjes dat jouw leven in handen is van lemand die groter is dan elke storm.

Heer Jezus, dank U voor Uw vrede. Leer mij vandaag om angst te weigeren, te bidden in plaats van te paniekeren,
en Uw vrede te laten regeren in alles wat ik tegenkom.




