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8. Liefde
1 Korintiërs 13:13 
     Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

1 Petrus 4:8
     Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden.

Spreuken 8:17
     Ik heb lief wie Mij liefhebben, en wie Mij ernstig zoeken, zullen Mij vinden.

1 Johannes 3:16,18
     Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom 
horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters.  
Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. 

1 Johannes 4:7-8
     Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. 
Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. 8 Wie niet liefheeft kent God niet, want God is 
liefde.

Mattheus 25:40b
     “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn 
broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”

1 Korintiërs 13:4-8
     De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen 
zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het 
kwaad niet aan,  ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles 
verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan.

Johannes 15:13
    Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.

1 Korintiërs 16:14 
     Alles wat u doet, moet u met liefde doen.

Galaten 5:13
     Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde.     
    
 


