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Herziene Statenvertaling

9. De liefde gaat verder dan de wet

Mattheus 22:37-40

Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel
uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste
lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten
staat.

Johannes 13:34
Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie
elkaar liefhebben.

Mattheus 7:12
Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van
de Wet en de Profeten.

Galaten 5:14
want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.

Galaten 6:2
Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na.

Romeinen 13:8
Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet
vervuld.




