
Mijn tafel staat klaar 'Er ligt zoveel voor Mijn kinderen 
in het verschiet. Mijn tafel staat 
gedekt klaar en alles wat Ik van je 
vraag is dat je bij Mij aanschuift. Ik 
ben wijsheid en kracht en Ik heb 
de liefde die je hart verwarmt en in 
bloei zet. Alles wat er nodig is voor 
je geluk is in Mij aanwezig. Maak je 
hart dus leeg van je eigen wensen, je 
eigen opinie en je eigen wil en schuif 
toch gewoon aan.
     De kracht die Ik voor je heb, 
wordt alleen gevonden in die diepe 
gemeenschap met Mij als wij samen 
komen. Iedere keer dat jij je handen 
naar Mij uitstrekt breken wij als het 
ware samen het brood, een beeld 
van de diepe gemeenschap met Mij.
    Gemeenschap met Mijn woord. 
    Gemeenschap in aanbidding en 
gemeenschap  in gebed, wanneer 
je dicht tegen Mij aankruipt en 
Ik je kan bedekken met Mijn 
beschermende vleugels.'

Woorden van Jezus


